
Iemand nodig 

 

Ik heb iemand naast mij nodig 

 die waakt, wanneer ik slaap, 

 die bidt, wanneer ik alleen maar weet te zwijgen, 

 die blijft gelooft, als ik begin te aarzelen, 

 die me meeneemt, wanneer ik wil blijven staan, 

 die moed houdt, als ik de moed verlies, 

 die mij vasthoudt, als ik los moet laten. 

Ik heb iemand naast mij nodig 

 die spreekt, wanneer ik niet weet wat te zeggen, 

 die zegent, waar ik vervloek, 

 die vergeeft, ook als ik duidelijk schuld heb, 

die blijft strijden, waar ik wil opgeven, 

die blijft hopen, waar ik in wanhoop verval, 

die weet dat ik blijf leven, wanneer ik sterf. 

Jezus, jou heb ik nodig! 

In de gedaante van een médemens misschien? 

 

Michel Versteegh ofs 

 


